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 Bijlage bij Ontmoeting met Jezus 
Les 12. Waar het hart vol van is… (bijlage 2) 
 
Songtekst Hands and feet van Audio Adrenaline 

 
An image flashed across my TV screen  

Another broken heart comes into view  

I saw the pain and I turned my back  

Why can't I do the things I want to?  

I'm willing yet I'm so afraid  

You give me strength  

When I say  
[ Lyrics from: http://www.lyricsfreak.com/a/audio+adrenaline/hands+feet_20010117.html ] 
CHORUS:  

I want to be your hands  

I want to be your feet   

I'll go where you send me  

I'II go where you send me  

  

And l try, yeah I try  

To touch the world like  

You touched my life  

And I find my way  

To be your hands  

 

I've abandoned every selfish thought  

I've surrendered every thing I've got  

You can have everything I am  

And perfect everything I’m not  

I'm willing, I'm not afraid  

You give me strength when I say  

 

CHORUS  

This is the last time I turned my back on you  

From now on, I'll go so  

Send me where You want me to  

I finally have a mission  

I promise I’ll complete  

I don't need excuses  

When I am your hands and feet  
 

 

 
 
 

Een beeld flitste over mijn tv-scherm 

Weer een gebroken hart in beeld 

Ik zag de pijn en ik draaide me om 

Waarom kan ik de dingen niet doen, die ik wil? 

Ik wil het wel, maar ik ben zo bang 

U geeft me kracht  

Als ik zeg 

REFREIN 

Ik wil uw handen zijn 

Ik wil uw voeten zijn 

Ik zal gaan waar U mij zendt 

Ik zal gaan waar U mij zendt 

 
En ik probeer, yeah, ik probeer 

De wereld net zo te raken  

Als U mijn leven hebt geraakt. 

En ik vind mijn weg 

Om uw handen te zijn. 

Ik heb elke egoïstische gedachte weggedaan 

Ik heb afstand gedaan van alles wat ik heb 

U mag alles hebben wat ik ben 

En echt alles wat ik niet ben 

Ik wil en ben niet bang 

U geeft me kracht als ik zeg 

REFREIN 

Dit is de laatste keer dat ik me heb afgekeerd van U 

Vanaf nu wil ik gaan, dus 

Zend mij waar U mij wilt 

Ik heb eindelijk een missie 

Ik beloof die af te maken 

Ik heb geen behoefte aan excuses 

Als ik uw handen en voeten ben 


