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 Handleiding bij #God ontdekken 
Les 6. De Vader roept 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesonderdelen  
 

Vooraf 

• In deze les wordt ervan uitgegaan dat jongeren weten wat genade betekent. Mocht dit nog 

onduidelijkheden bij sommige jongeren geven, leg dit begrip dan kort uit: Je verdient Gods liefde niet en 

toch krijg je het. 

• Als er na deze les nog vragen onbeantwoord blijven, is er de mogelijkheid om in les 9 (Samen aan de 

slag) er verder over door te praten. 

 

 

Hoor jij God roepen?, p.39 

Doel: Jongeren leren dat God de mensen roept.  

 

Multimediatip 

Prank Onverstaanbare Taal 
Op welke manier communiceert God met ons? Is Hij goed te verstaan? 

 

Bijbelstudie, p.39 

Jongeren beantwoorden vanuit hun basiskennis op welke manier God deze mensen riep. 

 

Bijbelstudie, p.39 

Deze teksten lopen al een beetje vooruit op de volgende paragraaf. Ga er nog niet te diep op in, het is voldoende 

als de jongeren hier kort over nadenken. 

 

Opdracht, p.40 

Jongeren vullen eerst voor zichzelf in waarin zij God horen roepen. Daarna vergelijken ze hun antwoorden met 

hun buurman/buurvrouw. Lees dan de conclusie die onder deze opdracht staat. 

 

Gesprek, p.40 

Geef de jongeren als opdracht mee om tijdens de kerkdienst, aanstaande zondag, hierop te letten en vergeet niet 

om de volgende week op terug te komen. 

 

 

 

 

 

 

Introductie 
 

Doel van deze les: 

• Jongeren leren dat God hen roept.  

• Ze leren Gods stem in hun eigen leven herkennen. 

• Ze beseffen dat God hen uit genade geloof geeft, en dat zij zelf verantwoordelijkheid krijgen om het 

geloof in God aan te nemen.  

• Ze denken na over vraagstukken rondom de uitverkiezing. 

 

Lijn van de les: 

God roept mensen. In de tijd van de Bijbel en nu ook jou. God kiest mensen uit aan wie Hij geloof geeft, dat 

doet Hij uit genade. Jij hebt de verantwoordelijkheid om dat geloof aan te nemen.  
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Gods keus, p.40 

Doel: Jongeren weten dat het alleen genade is dat God je roept.  

Benodigdheden: Groot vel papier 

 

Tip  

Bewust gaat deze les niet over de leer van de uitverkiezing, maar over God die de jongere roept. De leer van de 

uitverkiezing kan jongeren in de war brengen: ze raken gefrustreerd over Gods vermeende oneerlijkheid, ze 

worden onzeker of zij dan wel uitverkoren zijn, of ze worden laks om zelf een keuze voor God te maken. Wees 

dus voorzichtig in je formulering.  

Bespreek vragen die bij de jongeren opkomen, maar besteed er niet te veel tijd aan. Als de Bijbel spreekt over de 

uitverkiezing, is dit vaak als troost bedoeld en niet om mensen in de war te brengen. Benadruk dan ook de troost 

die ervan uitgaat. 

 

Bijbelstudie, p.40 

Het is best moeilijk te bevatten dat ieder mens de dood verdient… Daar sta je niet elke dag bij stil. Maar als je dit 

niet beseft, begrijp je Gods liefde en genade ook niet echt. 

 

Opdracht, p. 41 

Laat hen direct hun gevoel hierover benoemen. 

 

Bijbelstudie, p.41 

Lees de tekst goed door. Begrijpen de jongeren wat er staat?  

Genade betekent dat God vrijwillig en vanuit zijn liefde goed is voor degenen die Hij redt. We kunnen genade niet 

verdienen en we hebben er ook geen recht op.  

 

Extra gespreksopdracht***, p.41 

Voor jongeren die zich meer willen verdiepen in het thema. 

• God is er verantwoordelijk voor dat iemand tot geloof komt. Hij bewerkt dit in een mens.  

• Als iemand God afwijst, is dit zijn eigen verantwoordelijkheid en schuld.  

• Daar kunnen jongeren best gefrustreerd van raken, want het lijkt zo oneerlijk. Geef hun de ruimte om dit 

te uiten. Maar wijs er ook op, dat wij niet in Gods hoofd kunnen kijken of daar een oordeel over kunnen 

geven. God staat ver boven ons en wij hebben niet het recht om Hem terecht te wijzen. Wees wel extra 

dankbaar als jij het geschenk van geloof krijgt. 

 

Extra bijbelstudieopdracht, p.41 

De leer van de uitverkiezing heeft veel mensen onzeker gemaakt, terwijl de Bijbel in het spreken over de 

uitverkiezing juist wil troosten. Daarom een bemoedigende opdracht voor wie onzeker is of hij wel bij God mag 

horen. 

 

Opdracht, p.42 

Schrijf op een groot papier of op het bord het woord uitverkiezing. Jongeren zeggen welke gedachten de 

uitverkiezing bij hen oproept.  

 

 

Jouw verantwoordelijkheid, p.42 

Doel: Jongeren weten dat wel of niet geloven hun eigen verantwoordelijkheid is.  

 

Bijbelstudie, p.42 

Maak het samen concreet zodat ze iets hebben om in hun leven mee aan de slag te kunnen. 
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