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 Handleiding bij #God ontdekken 
Les 7. De Vader straft 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesonderdelen  
 

Tip 

Als je een groep hebt die graag vanuit praktische voorbeelden wil praten, kun je ook beginnen met de laatste 

opdracht van deze les. 

 

 

Natuurlijk, p.43 

Doel: Jongeren beseffen dat het goed is om op te komen voor hen die onrecht wordt aangedaan. Daardoor 

begrijpen ze dat God straft om te strijden tegen onrecht. 

 

Gesprek, p.43 

Praat er niet te lang over. De opdracht is bedoeld als binnenkomer.  

 

 

Straf, p.44 

Doel: Jongeren kunnen straffen benoemen die God toepast. 

 

Multimediatip 

Straf op school in de gouden eeuw 
In welke situaties is straf juist goed? 

 

Bijbelstudie, p.44 

Hou vaart in de groepjes door er een wedstrijdje van te maken: welk groepje heeft als eerst drie situaties bedacht? 

Een paar voorbeelden: 

• Adam en Eva moeten uit het paradijs. 

• God straft de mensen in de tijd van Noach. 

• Manna is bedorven omdat mensen een dubbele portie pakken. 

• Het kindje van David en Batseba sterft vanwege hun zonde. 

• De vrouw van Lot verandert in een zoutpilaar omdat ze omkeek naar de stad. 

 

Gesprek, p.44 

Gods straf is het gevolg van niet luisteren naar Hem. Door zonde krijgt God niet de eer die Hij verdient. 

 

 

 

 

Introductie 
 

Doel van deze les: 

• Jongeren begrijpen dat God straft uit liefde. 

• Ze weten dat het Oude Testament geen ander beeld geeft van God dan het Nieuwe Testament. 

• Ze beseffen dat Jezus voor hen de ultieme straf heeft gedragen.  

 

Lijn van de les: 

God straft. Dat lezen we in de Bijbel. Hij is wel geduldig en geeft de tijd voor inkeer. God houdt er niet van 

om te straffen. Zijn bedoeling is dat mensen tot inkeer komen. God straft als een liefdevolle Vader. De 

ultieme straf heeft Hij zelf gedragen: de kruisdood. 
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Gesprek, p.44 

Lees het gedeelte over Marcion. Eeuwenlang zijn er al mensen die worstelen met de straf van God. Ook nu nog.  

Herkennen jongeren deze vraag? Praat er over door met de groep. 

 

Extra opdracht, p.44 

Argumenten voor de tweede groep: 

• God ziet de zonde van één man als nationale zonde omdat het hele volk verantwoordelijk was voor het 

naleven van Gods opdracht.  

• Als de zonde ongestraft bleef, zou het hele volk veroverd worden. God wil dit uit liefde voorkomen. 

• Voor God is een ‘kleine’ zonde net zo groot als een ‘grote’ zonde.  

 

 

Oude Testament tegenover Nieuwe Testament?, p.45 

Doel: Jongeren kunnen aantonen dat God een liefdevolle en geduldige God is in het Oude Testament, en soms ook 

straft in het Nieuwe Testament.  

 

Bijbelstudie, p.45 

Verdeel eventueel de teksten over de catechisanten: elke jongere zoekt één tekst op en leest het voor.  

 

Gesprek, p.45 

Laat de jongeren zelf een conclusie formuleren. 

 

Gesprek***, p.45 

God is onveranderlijk. Dat bewijzen de Bijbelteksten die gelezen zijn: God is trouw, geduldig en rechtvaardig. Hij 

straft uit liefde, omdat Hij wil dat mensen dicht bij Hem blijven. Toen en nu nog steeds! 

 

 

Oneerlijk?, p.45 

Doel: Jongeren erkennen dat God altijd terecht straft. 

 

Gesprek, p.45 

Jongeren benoemen voorbeelden waarin zij (onterecht) straf hebben gekregen.  

 

Bijbelstudie, p.46 

De mensen hebben genoeg tijd gehad om de boodschap van Noach serieus te nemen en zich te bekeren. 

 

 

God houdt er niet van, p.46 

Doel: Jongeren weten dat God nooit met plezier mensen straft. 

Benodigdheden: Bijlage 

 

Extra opdracht*, p.46   

Maak gebruik van de bijlage en knip de kaartjes uit.  

 

Extra opdracht***, p.46  

Jongeren die dat willen kunnen discussiëren over de kwestie of grenzen aangeven iets met liefde te maken heeft.  

 

Bijbelstudie, p.46 

Jongeren kunnen zelf benoemen waarom God als een liefdevolle Vader soms straft.  

 

 

De ultieme straf, p.47 

Doel: Jongeren beseffen wat de invloed is van het werk van Jezus in hun leven. 

 

Gesprek, p.47 

Maak het gesprek persoonlijk door uit te leggen dat de vrijheid die je hebt omdat je Christus kent in alles 

doorwerkt: Door Jezus heb je toekomst, door Jezus krijg je troost, door Jezus mag je weer verder ondanks je 

zonden.  

Als Jezus niet voor jou was gestorven, was er: 1) geen toekomst maar eeuwige dood. Of  2) we leefden nog in het 

oude verbond: voor iedere zonde moest een dier sterven. (Stel je dat praktisch maar eens voor…) 
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De vraag of het ook anders had gekund, is een lastige. Als wij een oplossing voor het probleem zonde hadden 

moeten bedenken, hadden we waarschijnlijk iets heel anders gekozen. Laat de catechisanten zelf proberen te 

ontdekken of God hier redenen voor had. Je kunt zeggen: God is te zuiver om het onrecht ongestraft te laten. Er 

moest een straf volgen, anders zou God tegen zichzelf ingaan. Tegelijk is de straf van Jezus een houvast geworden 

en inspiratie om niet te zondigen en afhankelijk te zijn van God. 

 

 

Straft God nu nog?, p.47 

Doel: DE vraag van de avond! Jongeren leren verwoorden of en hoe God nu in hun leven of in het leven van 

anderen wel of niet straft. 

 

Multimediatip 

EO Denkstof – God is geen watje, Hij oordeelt ook!  
Ben je weleens bang dat God jou straft, iets laat overkomen of je niet helpt omdat je iets verkeerd hebt gedaan? 

 

Opdracht, p.48 

Lees alle situaties voor en laat de jongeren kiezen welke uitspraken ze (in elk geval) willen bespreken. 

Afhankelijk van de tijd kies je een aantal situaties uit. Geef jongeren die hun eigen vragen willen bespreken 

voorrang. 

Uitgangspunt bij de discussie is: Je hebt gelezen dat God ook nog straft in de tijd van het Nieuwe Testament. Toch 

kun je meestal niet rechtstreeks bepalen of iets een straf van God is. Satan heeft invloed, en slechte mensen ook. 

Elke situatie heeft als doel dat God graag wil dat je steun en troost bij Hem zoekt. Dan zal Hij je wijsheid en 

geduld en rust geven, in welke situatie je ook zit, welke vraag je ook hebt.  
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