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 Handleiding bij Ontmoeting met Jezus 
Les 18. Jezus doet recht 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimedia 
 

Eventuele filmpjes en geluidsfragmenten bij deze les vind je op www.opkijken.nl (tenzij anders vermeld).  

Klik op de portal Catechese en dan op Methodes en kies voor Follow Up! 

Je vindt daar de filmpjes en geluidsfragmenten per deel en per les gesorteerd. 

 

 
Lesonderdelen  
 

Veroordeeld p.119 

Doel:  Jongeren worden zich bewust van de functie van rechtspraak.  

 

Opdracht, p.120 

 Zijn de catechisanten hard of mild in hun oordeel? 

 Soorten straffen voor jongeren in Nederland: Jeugdgevangenis, taakstraffen, boetes en waarschuwingen. 

Straffen voor jongeren in Nederland zijn lichter dan voor volwassenen.  

 Spreek eventueel met elkaar af wat er precies is gebeurd, bijvoorbeeld:  

- Een jongere spijbelt minimaal 12 uur per week van school 

- Een jongere heeft een zak snoep gestolen 

- Een jongere heeft een scooter vernield 

- Een jongere handelt in softdrugs 

- Een jongere slaat een kind waardoor hij een hersenschudding oploopt 

- Een jongere heeft een loods op het industrieterrein in brand gestoken  

- Een jongen heeft een meisje via de webcam seksueel uitgedaagd 

- Een jongere fietst zonder verlichting.  

Let er op hoe hard of hoe mild de jongeren oordelen. Kom hier eventueel later in de les op terug. 

 

Multimediatips 

Kijk  naar een filmpje over een tiener die zijn broer heeft neergestoken. 

Er is ook veel informatie over jongeren en straf te vinden op www.halt.nl en http://www.hetomvoorjou.nl/.   

 

 

 

 

 

 

Introductie 
 

Doel van deze les: 

 Jongeren weten wat er in de Bijbel staat over de terugkomst van Jezus.  

 Ze zijn zich bewust van Gods rechtvaardigheid en van het oordeel dat over hen en anderen zal 

worden uitgesproken.  

 Ze zijn niet bang voor dit oordeel omdat ze vertrouwen op Gods genade.  

 

Lijn van de les: 
Als Jezus terugkomt zal Hij het oordeel uitspreken. Jezus oordeelt op grond van het geloof in Hem. Mensen 

die in God geloven mogen eeuwig met Hem leven. Mensen die God niet wilden kennen, zullen dan ook 

zonder Hem leven. De hel is de plek waar God niet is. Waar is jouw hart vol van? Ben je je bewust van het 

oordeel dat God nu al velt? Je mag vertrouwen hebben omdat God genadig is. 

http://www.opkijken.nl/
http://www.halt.nl/
http://www.hetomvoorjou.nl/
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Als Jezus terugkomt, p.120 

Doel: Jongeren worden bepaald bij het oordeel dat God zal vellen bij zijn terugkomst. 

 

Bijbelstudie, p.121 

In de boeken staat wat iedereen heeft gedaan in zijn leven. In het levensboek staan de namen van iedereen die in 

Jezus gelooft. 

 

Bijbelstudie, p.121 

De basis van het oordeel is of je in de opstanding van Jezus en vergeving van de zonden hebt geloofd.  

Daarna komen de goede/verkeerde daden ter sprake tijdens het oordeel. God verlangt er wel naar dat wij heilig 

leven, al rekent Hij ons er niet op af als wij daarin tekort schieten.  

 

Multimediatip 

Kijk met de jongeren naar een filmpje over recht en vergeving: Schuldig.  

 

Extra opdracht, p.121 

Als er genoeg tijd is, dan is deze opdracht een aanrader. In deze opdracht komen wezenlijke vragen over het 

(on)recht van het oordeel van God ter sprake.  

 

 

Blij of bang?, p.122 

Doel: Jongeren mogen weten dat het een feest zal zijn als Jezus terugkomt, dus angst is overbodig! Sommige 

jongeren zullen zich onzeker en/of bang voelen over de terugkomst van Jezus. Vertel hun dat dit nooit hoeft omdat 

ze mogen weten dat God hen heeft gered. Voor jongeren die zich erg verzetten tegen het geloof in Jezus, is het 

wel een aanmoediging om na te denken over de keuzes die ze maken. 

 

Bijbelstudie, p.122 

 Het is moeilijk om troost te vinden als je niet in Jezus gelooft. Alle hoop die er is, heeft met Hem te 

maken. Als Hij terugkomt, zal Hij alles nieuw maken en mogen de gelovigen altijd bij Hem zijn. 

 Aan de ene kant is het geweldig dat God nog geduld heeft met iedereen die Hem nog niet liefheeft. Maar 

voor jezelf zou je soms misschien wel willen dat Hij nú terugkomt… 

 

Gesprek, p.122 

Er zijn heel wat oneerlijke situaties te bedenken: van dictators die hun volk onderdrukken tot een onterechte 

onvoldoende voor een proefwerk. Het is goed om dit concreet te verbinden aan de terugkomst van Jezus en het in 

dit perspectief te bekijken. 

 

Opdracht, p.122 

Het werkt als een kilometerteller: ben je heel blij als Jezus nu terugkomt, dan zet je je pijl in het eerste groene vak. 

Ben je er heel bang voor, dan komt de pijl in het meest rechtse oranje vak.  

 

Extra opdracht***, p.123 

 Waar zijn gestorven gelovigen op dit moment? 

Zij mogen met hun ziel bij God in de hemel zijn. (Johannes 11:25-26) Na de terugkomst van Jezus 

krijgen ze een nieuw lichaam en mogen op de nieuwe aarde verder leven (1 kor 15:24). Wanneer Gods 

kinderen sterven verdwijnen zij niet in het niets, ze mogen rusten bij God, totdat Jezus terugkomt om hun 

een nieuw en eeuwig leven te schenken. 

 Wat doen ze nu? 

Hierover zegt de Bijbel niet zoveel. Eén van de belangrijkste dingen is, dat ze geborgen zijn bij God en 

bij Hem mogen uitrusten. Zoals in Openbaring 14:13 staat: Gelukkig zijn zij die vanaf nu in 

verbondenheid met de Heer sterven. En de Geest beaamt: Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, 

want hun daden vergezellen hen. 

 Waar zijn gestorven ongelovigen nu? 

Het enige dat we hierover weten, is dat ze niet bij God zijn. 

 Word je bij je sterven direct beoordeeld? Of wordt dat pas bij de terugkomst van Jezus duidelijk? 

Het oordeel wordt nu al geveld, maar gaat nog bekend gemaakt worden. Gelovigen gaan direct naar de 

hemel en ongelovigen naar een plek waar ze wachten op de uitspraak van hun eindoordeel. Op deze plek 

is het niet meer mogelijk om een andere keus te maken. Gods kinderen wachten op de terugkomst van 

Christus. Het oordeel over hun leven is al geveld, maar wordt bekendgemaakt op de dag dat Jezus 



 

Ontmoeting met Jezus is een uitgave van Follow Up! www.follow-up.nu © Buijten & Schipperheijn Amsterdam 2012 3 

terugkomt (Joh. 5:28,29). Dit wordt de eerste opstanding (voor gelovigen) en de tweede dood (voor 

ongelovigen) genoemd (Op. 20:6). 

 Waar is de hemel?  

De hemel is geen geografische plek, de hemel is de plek van Gods aanwezigheid. 

 Waar is de hel? 

De hel is de plek waar God afwezig is, waar totale Godverlatenheid is. 

 

Gesprek, p.123 

Als je uit angst voor de hel kiest om te geloven, heb je nog niet goed begrepen hoe groot Gods liefde is. En 

eigenlijk lijkt dit een egoïstische keus. Als je kiest voor Jezus weet je dat je het zelf nooit zou verdienen. Maar 

omdat je dankbaar bent voor de redding door Jezus, wil je graag dicht bij Hem zijn en het goede kiezen. 

 

 

Hemel en hel, p.123 

Doel: Jongeren leren meer over de hemel en hel. Ze weten dat dit echt bestaat! 

 

Bijbelstudie, p.123 

Er is geen tweede kans. Dit leven is het moment om te kiezen voor of tegen Jezus. 

 

Multimediatip 

Kijk naar een filmpje van Denkstof over hemel en hel: Wel of niet naar de hel.  

Een aanrader! 

 

 

Nu al vrijgesproken, p. 124 

Doel: Jongeren passen toe wat ze geleerd hebben over de keus die ze in dit leven mogen maken. 

 

Opdracht, p.124 

Jongeren vullen het schema in en maken daarmee concreet hoe hun leven met of zonder God eruit zou zien. Dit 

benadrukt ook dat de dingen die je doet niet fout of goed in zichzelf zijn. Het gaat er om hoe je er mee om gaat. 

 

 

Vertrouw op God, p.124 

Doel: Jongeren worden bemoedigd in hun vertrouwen op God. Ze beseffen dat God hun goede daden ziet en hen 

ervoor zal belonen. 

 

Opdracht, p.125 

 Het is belangrijk om te benadrukken dat God geen boeman is die alleen hun fouten ziet. Hij ziet ook juist 

al hun goede daden, die voor anderen soms onzichtbaar of vanzelfsprekend zijn! 

 Dit maakt je dankbaar, gezien en geliefd. 

 Als de catechisanten dit willen, zou het mooi zijn om ter afsluiting van de les de ‘mailtjes aan God’ aan 

elkaar voor te lezen. 

 


