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 Handleiding bij Re:actie 
Les 2. Naar boven kijken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lesonderdelen  
 

 

Waar is God eigenlijk?, p.16 

Doel: Jongeren krijgen de ruimte om hun gedachten te uiten over waar God is. 

 

 

Opdracht, p.17 

Bij deze opdracht kunnen gevoelige punten naar voren komen. Waar is God in mijn moeilijke situatie? Ga hier 

nog niet te veel op in. Aan het eind van de les komt dit terug. Nu gaat het om bewustwording. 

 

Tip 

Bespreek de uitleg van het kruis. Leg daarbij uit dat het in deze les zal gaan om de relatie met God. 

 

 

Waar kun je God vinden?, p.17 

Doel: Jongeren worden zich ervan bewust dat zij God persoonlijk kunnen ontmoeten, ook in de kerk. 

 

Gesprek, p.17 

God verlangt naar een relatie. Hij zoekt contact met jou, maar Hij wil ook graag een reactie. Hoe zou jij het 

vinden als je iemand blijft sms’en en je krijgt nooit een sms’je terug? 

Manieren om contact met God te zoeken zijn bijvoorbeeld: tot Hem bidden, naar de kerk gaan, Bijbel lezen, aan 

Hem denken als je keuzes maakt. 

 

Gesprek***, p.17 

Er word vaak gezegd dat je God kunt ontmoeten in de kerk. Maar… beleven jongeren dit echt zo? Laat hen 

hierover discussiëren. Aansluitend kun je de opdracht*** (p.18)  met hen bespreken. 

 

Multimediatip 

Drone video van paleis Het Loo 
Als God in een huis in Nederland zou wonen, zou hij dan in een kasteel wonen of een rijtjeshuis? Of zo hij 
dakloos zijn? 

Introductie 
 

Doel van deze les: 

• Jongeren weten hoe God in de tijd van de Bijbel bij de mensen woonde.  

• Ze beseffen dat het contact met God na de opstanding van Jezus veranderd is. Door Jezus’ vergeving 

mag iedereen rechtstreeks naar God gaan.  

• Ze gaan verlangen naar de nieuwe aarde, want daar zal God fysiek bij ons wonen.  

 

Lijn van de les: 

De nadruk in deze les ligt vooral op de verticale lijn; God zoekt contact met de mensen. God wil bij de 

mensen wonen, bij Adam en Eva al. Hij woonde bij Israël in de tabernakel en de tempel. Om dicht bij God te 

mogen komen waren de offers nodig. God wil jou ontmoeten en is heel dichtbij, in de gemeente en in je hart. 

Maar God is ook heilig. Daarom hebben we Jezus nodig om met God te kunnen omgaan. Dat Jezus ons rein 

maakt, horen we elke keer weer in de kerk. Straks zal God zichtbaar bij de mensen wonen op de nieuwe 

aarde. 

http://www.follow-up.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=pIWMzwedSqg
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Opdracht***, p.18 

Sommige mensen ervaren hierin verschillen en anderen niet. Praat erover door hoe dit komt en maak het concreet 

door voorbeelden. Hoe ontmoet jij God eigenlijk, wat voel je dan, wat is daarbij voor jou belangrijk? 

 

Gesprek*, p.18 

Voor sommige tieners zal de discussie over God ontmoeten in de kerk te ingewikkeld zijn. Praat met hen door 

over deze vragen.  

 

Tip 

Omdat dit een vrij lange les is, kun je ervoor kiezen om op een andere manier door de verschillende onderdelen 

heen te gaan. Verdeel de groep in vieren en laat elke groep één van deze onderdelen verder uitwerken:  

• God wil bij de mensen wonen  

• God woont in de tabernakel 

• God woont in de tempel 

• Offers 

 

 

God wil bij de mensen wonen, p.18 

Doel: De catechisanten begrijpen dat het Gods verlangen is om dichtbij mensen te zijn.  

 

Bijbelstudie, p.18 

Stimuleer de jongeren om zich in te leven in de tekst. Lukt dit moeilijk, laat hen dan een minuut hun ogen sluiten 

en zich een beeld vormen van het paradijs waarin zij wandelen met God. 

Gods heiligheid en de zondigheid van de mensen gaan niet samen. Daarom kwam er een scheiding tussen God en 

mens. 

 

Extra opdracht, p.18 

Voor tieners die in beelden denken, is het leerzaam om een tekening te maken waarin zij de tekst verwerken. 

 

 

God woont in de tabernakel, p.19 

Doel: De jongeren weten wat de tabernakel was en waar die voor diende.  

 

Bijbelstudie, p.19 

In verschillende voorwerpen en in het materiaal dat gebruikt werd, zie je iets van Gods heiligheid weerschijnen. 

Maar zijn aanwezigheid wordt vooral zichtbaar in het Heilige der Heiligen en de ark van het verbond.  

 

Extra opdracht, p.19 

Tijdens de reis was Gods aanwezigheid zichtbaar in een wolkkolom en vuurzuil.  

 

Multimediatip 

 Jezus onder de mensen 
Vroeger woonde God in de tabernakel of tempel. Als hij nu een gewoon mens zou zijn, zou je hem dan 
herkennen? 

 

 

God woont in de tempel, p.19 

Doel: De tieners kennen de bijzondere plaats en betekenis van de tempel.  

 

Bijbelstudie, p.20 

Salomo is diep onder de indruk dat God onder de mensen wil wonen.  

 

 

Offers, p.20 

Doel: Jongeren krijgen inzicht over hoe men in de tijd van het Oude Testament God kon ontmoeten. Ze weten wat 

de functie van offers was.  

 

Bijbelstudie***, p.20 

De mensen moet reinigingsrituelen voltrekken om zuiver voor God te kunnen verschijnen op de Grote 

Verzoendag.  

http://www.follow-up.nu/
https://vimeo.com/189760042
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Extra opdracht, p.21 

Deze opdracht helpt om een concrete vergelijking te maken tussen hoe met toen en nu met zonde omging. 

 

 

God is dichtbij, p.21 

Doel: Jongeren weten dat God op alle plaatsen is, in je hart, maar Hij woont ook in de gemeente.  

 

 

Verzoening, p.21 

Doel: Jongeren worden zich bewust van wat verzoening betekent voor hun relatie met God.  

 

Opdracht, p.21 

Daag jongeren uit om na te denken over hun dankbaarheid. Wat zou het anders zijn als we nu nog steeds elke dag 

een zondoffer, een brandoffer en een dankoffer moesten brengen! We leven nu in de vrijheid van Gods vergeving. 

Besteed hier ruim aandacht aan. 

 

Opdracht***, p.22 

Antwoord: door de groet, de genadeverkondiging, de preek, het avondmaal en de zegen. 

 

 

En straks?, p.22 

Doel: Jongeren beseffen dat God in de toekomst heel dichtbij ons zal wonen. 

 

Bijbelstudie, p.22 

Lees met elkaar het gedeelte uit Openbaring 21:1-4 en praat erover waar God straks zal wonen. Ga dan terug naar 

de eerste vraag van deze les.  

Soms zie je God niet. Dat klopt. We hebben nog steeds last van zonden en we kunnen God nog niet zien zoals Hij 

is. Blijf hopen! God komt terug, Hij heeft dat beloofd. En dan zul je pas echt begrijpen wie Hij is en hoeveel Hij 

voor jou heeft gedaan, zelfs toen je het heel erg moeilijk had.  
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